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ik groei

Leg samen een boon tussen twee watjes en zorg voor de
boon (water en zonlicht), observeer het verwonderlijke
proces van ontkiemen. Jij groeit ook elke dag, net als de
plant, soms zichtbaar, soms niet. Kun je iets benoemen
dat je vandaag hebt geleerd? Wat helpt jou om te
groeien?

ik ben dankbaar

Het krachtdier, de libelle, gaat mee met de wind. Ze
vertrouwt op de flow en is dankbaar voor wat er op haar
pad komt. Ervaar dit zelf door deze oefening: blaas met
je adem een veertje van je handpalm en laat het
meedrijven met de wind. Soms komt het veertje heel ver,
en soms wat minder. Bij jou is dit net zo, soms komen er
hele fijne dingen op ons pad en soms gaat het
moeizaam. Het brengt je allemaal iets, vertrouw in
dankbaarheid, net als de libelle!

ik ben blij met mijzelf

Een zonnebloem draait naar de zon: ik ben blij met wie ik
ben! Kijk eens in de spiegel, wat zie je allemaal? Lijk je op
je papa, mama, broer of zus? Waar ben je blij mee? Kun
je drie eigenschappen opnoemen waarom het fijn is om
jou te zijn?

ik straal

Jij straalt net zoals de zon, lekker warm en licht! Hoe kun
je iemand jouw licht geven? Doe vandaag iets om een
ander blij te maken. Daar krijg je een fijn gevoel van. Je
kunt iets liefs zeggen tegen iemand, iets moois geven
wat je buiten vindt, of iets lekkers bakken om te delen.
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ik ontdek

De wereld zit vol schatten en ontdekkingen! Maak een
schatkistje van een oud luciferdoosje of een
schoenendoos die je versiert, of maak in huis of je kamer
een mooi plekje om je ontdekkingen te kunnen bewaren,
zoals een veer, steen of een mooi blad!

ik ben veilig

De maan is rond en schijnt haar licht op de grond, zelfs in
de donkere nacht. Dit geeft een veilig gevoel; de maan is
er altijd! Teken een grote cirkel met wasco of potlood op
een groot vel papier. Focus op de beweging van de cirkel
en vraag aan je kind: wat geeft jou een veilig en warm
gevoel? Wie en wat mogen er in jouw cirkel van
veiligheid? Teken ze er maar in! Weet dat je altijd
verbinding kunt maken met deze cirkel als je dat nodig
hebt.

ik ben liefde

Leg je hand maar op je hart, adem in en uit.. je mag je
ogen dicht doen. Wie zitten er allemaal in je hart? Is er
een moment of een plek wat je in je hart bewaart?

Wat rook, voel, hoor, zag je toen? Hoe was het daar?
Als je liefde nodig hebt kan je altijd verbinden met dit
gevoel in je hart, waar je ook bent. Door even je hand op
je hart te leggen en aan dat moment, die persoon of die
plek te denken.

ik ben vrij

Een vogel voelt zich vrij en kiest elke dag waar hij of zij
heen gaat vliegen en wat voor avonturen hij of zij
beleefd. Beluister het lied "Vlieg als een vogel" (linkje via
de QR code op het doosje) en vlieg als een vogel zo vrij
door de ruimte. Je kunt ook vlinder- of vogel vleugels
maken van een oude lap voor extra veel vlieg plezier!
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ik ben moedig

Waar zou je een beetje moed bij kunnen gebruiken? Wat
is er komende periode of morgen wat je spannend vind?
Wat zou je daar bij helpen? Je kunt de kaart meenemen
naar zwemles of in je broodtrommel om je moed te
brengen!

ik ben verbonden

Visualisatie: Zie jezelf als een boom met takken, bladeren,
de stam en wortels: Je bent een boom. Nu kijk je om je
heen, je bent niet alleen. Jij bent een van vele bomen. Via
je wortels ben je verbonden met andere bomen jullie
praten, eten, verdelen voorraden en waarschuwen elkaar
bij gevaar. Samen zijn we een sterk bos! Hoe was jij als
boom? Sterk of dik of hoog? Hoe zagen je takken eruit?
Waar stond je in het bos en met welke bomen voelde jij
je verbonden?

ik ben krachtig

Welke kracht zou je willen hebben? Een superkracht of
de kracht om alles te kunnen? Laten we die kracht in
deze kaart stoppen. We leggen onze handen erop en
sturen onze kracht naar de kaart. Als je wat extra kracht
nodig hebt, kun je de kaart even vasthouden. Je laadt
dan op en de kracht stroomt naar je toe! Voel je het al?

ik droom

Waar droom jij van? Wat zou je graag willen voor jezelf,
de aarde of iemand anders? Denk aan je droom en wat
voel je in je hart? We leggen wat glitters op je hand voor
extra magisch effect of wat zand en sturen jouw droom
naar het universum. Je mag je droom in je hart bewaren,
je hoeft je gedachten niet uit te spreken. Blaas maar.. het
universum zorgt nu voor jouw droom.. misschien komt
deze op een dag wel uit!
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